PROTESTANTSE KERK in NEDERLAND
Gereformeerde Kerk ‘De Goede Herder’ in Valkenburg ZH

Zondag 6 oktober 2019, Israélzondag, om 10.00 uur

In deze eredienst zal de heilige Doop
bediend worden aan:

Femke Gerda Maria van Haaren
dochter van Arjan van Haaren en Sanne Schoneveld
geboren op 12 juli 2019 in Nijmegen
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Voorganger: ds. Marjan Zebregs
Organist: Julian Jonker






Welkom (lector)
We gaan staan

Intochtspsalm: 100 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’,
verzen2en4

2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed, bemoediging en groet
We gaan zitten

In Memoriam Alida (Ada) Glasbergen — van Egmond
Gedachteniskaars
Gedachtenisboek

Gedachtenislied 180 ‘k ben een koninklijk kind’ (ELB)
Tekst ‘k Ben een koninklijk kind’ (ELB 180)

1. ‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis,
in die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.



Refrein

‘k Ben een koninklijk kind,

door de Vader bemind,

en zijn oog rust zo teder op mij!

Als de daag’raad straks gloort,

de bazuin wordt gehoord,

roept Hij mij om te staan aan zijn zij!

Lied 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
(Opwekking)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen,

Jezus, Licht van de wereld,

vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid

bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Kom, Jezus kom,

vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,

laat uw heil

heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord:

dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein



Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar

wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Gebed om ontferming

Lied 488 ‘Heer ik kom tot U’ (Opwekking)
Heer ik kom tot U,

Neem mijn hart verander mij

Als ik U ontmoet,

vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,

dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken,

voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,

dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen

diep in mij

en Heer leer mij Uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven

Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
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Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Kinderlied 278 ‘Laat de kind’ren tot mij komen’, vers 1
(ELB)

1.Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’'ren.

Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’ren open,

laat ze allen groot en klein

bij Mij binnen lopen.

Lezing uit het Oude Testament: psalm 121
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?

Mijn hulp komt van de HEER

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,

hij zal niet sluimeren, je wachter.

Nee, hij sluimert niet,

hij slaapt niet,

de wachter van Israél.

De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,

de HEER houdt de wacht



over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Zingen psalm 121

1.1k sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

2. Uw wankele voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet:

uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,

Israéls wachter wezen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht

houdt Hij voor u de wacht.

Uw schaduw aan uw rechterhand:

de zon zal u niet schaden,

de maan doet niets ten kwade.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

Uitleg en verkondiging

We gaan staan
Geloofsbelijdenis (melodie The Rose)
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Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
in Zijn Zoon, in Christus Jezus,

die geboren uit een maagd.

Aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
opgestaan en opgevaren

troont Hij aan Gods rechterhand.

Ik geloof in God de Trooster

gaven van de Heil'ge Geest

die Gods Woord aan ons bevestigt,
gaat en predikt en geneest.

Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,

elke tong belijdt Zijn Naam.

We gaan zitten

Dooponderwijs door ouderling Harm Aten

Dooplied ‘Dank U voor deze rijke zegen’
melodie lied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Dank U voor deze rijke zegen,

Dank U voor dit kleine kind,

Dank U voor dit beginnend leven,

dat vandaag begint.

Dank U voor alle fijne dingen,

Dank U voor al wat leeft en bloeit,

Dank U dat wij hier mogen zingen,

Dank voor al wat groeit.

Dank U voor heel dit nieuwe leven,

Dank U voor dit mensenkind.

Dank U wij zullen liefde geven,

dat dit ons verbindt.



Presentatie

Doopgebed

Dooplied 354 ‘Jouw leven staat aan het begin’, vers 1
1.Jouw leven staat aan het begin,

het heeft nog geen herinnering,

het is zo weerloos en zo klein,

je weet nog niet hoe het zal zijn.

O Heer, bevestig ons bestaan,

noem ons bij onze naam.

Gedicht door de oma van Femke

De kinderen komen terug van de Kindernevendienst en gaan
bij het podium zitten

Doopgedachtenis en Doopbelijdenis
De geloften van de Doopouders

We gaan staan

De geloften van de gemeente

We gaan zitten

Vullen van het Doopvont met water
door de oma van Femke



Bediening van de heilige Doop
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Verwelkoming
Dooplied 354 ‘Jouw leven staat aan het begin’, vers 3

3.Je huilt nog van verwondering,
maatr jij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Aanbrengen van de namen van de Dopeling op de
Dooprol
door vader Arjan van Haaren

Dooplied 354 ‘Jouw leven staat aan het begin’, vers 4

4.Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.

O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Overhandigen van de Doopkaars, die is aangestoken
aan de Paaskaars
door diaken Auke Hoekstra
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Overhandigen van een roos aan de Doopouders
door de kinderen van de Kindernevendienst

De kinderen van de Kindernevendienst zingen:
De Here zegent jou en Hij beschermt jou,

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dichtbij jou zijn.

Hij zal Zijn vrede aan jou geven.

Zegening van de Dopeling en haar ouders
Dooplied 354 ‘Jouw leven staat aan het begin’, vers 5

5.Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.

O Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)

Inzameling van de gaven

Voor het werk van de Protestantse Kerk in Nederland voor
Kerk en Israél en voor het werk van 'De Goede Herder'

De kinderen in de oppasdienst kunnen nu gehaald worden

We gaan staan

Slotlied ‘Samen in de naam van Jezus’, verzen 1 en 2
(Evangelische Liedbundel 218)

1.Samen in de Naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,
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naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is

en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Zending en zegen, beantwoord met 3x ‘amen’

Orgelspel

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voorin de kerk
om de Doopouders te feliciteren en bemoedigen.

In ‘Het Trefpunt’is er gelegenheid om Wim Glasbergen en
anderen te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of
limonade.
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